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In vroomheid en dankbaarheid
gedenken wij

MEVROUW

MARIA CELINA PLETINCKX

weduwe van JULIEN VAN ONACKER,

geboren te Moerbeke op 2 januari 1908
en tot de heerlijkheid van de Vader terug-
geroepen te Geraardsbergen op 28 juli
1978, gesterkt in haar geloof en
betrouwen op de Heer en door de kracht
van zijn Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden;
Lid van de Bond van het H. Hart.

De families PLETINCKX,
VAN ONACKER,
VAN DER MIJNSBRUGGE,
MERTENS

danken U hartelijk voor uw aanwezigheid,
uw gebeden en uw innige deelneming
aan hun rouw.

Moeder is het onvervangbaar hart van
het gezin. Zij is de steun van ’t leven.
Steeds bezorgd en begaan om het welzijn
van haar kroost, de eerste en de laatste,
vormt zij het houvast van allen die op
haar vertrouwen mogen.

Al is haar opdracht op deze aarde nog
zo tijdelijk en van korte duur, toch blijft
haar werk, haar inzet en haar liefde
voortbestaan in hart en leven van haar
geliefden.

Almachtige God, in uw handen bevelen
wij wat ons zo dierbaar was en diep in
ons bestaan vastgegroeid. Het doet ons
pijn nu te moeten scheiden, maar in
uw Vaderlijke genegenheid weten wij
moeder gelukkig en voor altijd geborgen.
Want bij U is het loon en de vergeving,
de bekroning van een mensenleven.

Wij bidden U Heer, help ons in dit
geloof voor en met elkaar te leven, zodat
wij samen eens verenigd worden voor
altijd in uw heerlijkheid.

druk de nayer, moerbeke




