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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Rachel PODEVIJN
echtgenote van Floribert VAN GANSBEKE,

geboren te Zottegem op 11 oktober 1907 en

godvruchtig overleden te Gent in de kliniek
Maria Middelares op 11 juni 1984,
voorzien van de HH. Sakramenten.

Een in-goed mens, een kristen uit één stuk,
een voorbeeldige echtgenote, ziedaar de
schitterende erelijst van onze dierbare over-
ledene, wier heengaan wij diep betreuren.

Haar gouden hart, haar attenties waren steeds
gericht op haar familie en haar medemensen
van wie ze zoveel hield. Haar vele relaties
wlelu-en uitingen van haar genegenheid voor
allen.

Die medemenselijkheid putte zij uit een
kristelijke gezindheid, die haar van kindsbeen
af en van huis uit, in merg en been zat
vastgegroeid.

Mogen wij haar huiselijke deugden vergeten ?
Als echtgenote heeft zij steeds aan de zijde
van haar even trouwe echtgenoot, onverpoosd,
onvermoeid en eenvoudigweg haar plicht ge-
daan en hebben ze samen de kruisen van
hun leven gedragen.

Om haar kroon nog rijker te maken, heeft
de Heer haar uitgenodigd haar lijden op een
kristelijke wijze te dragen, Hem op zijn
goddelijke lijdensweg te volgen.

Zoals zij veel gebeden heeft uit erkentelijk-
heid voor de bekenden die haar voorgingen,
zo willen wij ook haar toevertrouwen aan
Gods barmhartigheid en bidden om opname
in het eeuwigdurende geluk van ons hemels
Vaderhuis.

De families PODEVIJN, CLAUS,
VAN GANSBEKE, TAVERNIER,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Begr. Piteraerents, Tenbosse 24, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




