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DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

VICTOR POISSON

echtgenoot van Mevrouw Marie DE ROECK

geboren te Aspelare op 8 augustus 1929 en
godvruchtig overleden in het Sint-Elisabeth-
ziekenhuis te Zottegem op 23 mei 1991.

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Marie DE ROECK,
Eddy POISSON,

De families POISSON, DE ROECK, DE VUYST
en DE LOOR,

danken u voor de blijken van deelneming in

hun rouw.

Onze goede vader,

Met grote pijn in het hart

nemen we afscheid van jou.

Je leven was hard maar edelmoedig.

Je hebt jaren zwaar gewerkt in de mijnen
in dienst van de mensen en de samenleving
tot je gezondheid ten onderging.

Je optimisme en levensblijheid

bleven je sterke krachten.

Allen getuigen :

Victor was een trouwe en hartelijke werk-
makker.

Je waart bovenal een goede

en toegewijde vader voor je gezin,
gedragen in goede en kwade dagen.
In alle eenvoud,

was je 'n vriend van de Heer Jezus,
met een groot hart voor de mensen,
de dieren en de natuur.

Nu ben je bij de Vader in de hemel,
we zijn er zeker van:
nog altijd draag je zorg voor ons.
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