De trouw van de Heer houdt in eeuwigheid
stand. (Ps. 117)
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Biddend willen we gedenken

Mathilde Sidonie POLLET

echtgenote van
Jules VAN GANSBERGE

Ze is geboren te Elst, op 21 mei 1923 en
overleden te Zottegem, op 5 september 1984,

gezalfd met de H. Olie der zieken.

God, heel de wereld hoort U toe

en al wat goed is, komt van U.

Plant in ons de liefde voor uw naam,

geef voedsel aan het goede in ons,

beveilig wat Gij in ons doet ontstaan,
maak ons met uw hulp waakzaam en ijverig.
(openingsgebed 22e zondag).

De aarde hebt Gij aan de mensen gegeven
en de een aan de ander toevertrouwd

om geluk te geven aan elkaar.

Zo danken wij U om de schone gave

van een goede echtgenote en moeder.

Ze heeft het beste van haarzelf
geinvesteerd in haar gezin,

in toewijding en levensvreugde,

doorheen goede en kwade dagen.

Meermaals had ook zij haar deel te dragen
in het lijden van deze wereld,

dat ze moedig en in stilte op zich nam
om anderen geen pijn te doen.

Naar menselijke berekening is zij

veel te vroeg van ons weggenomen,

maar geen mensenleven is onvoltooid

als hei mag uitmonden in U, God.

Laat haar afgetobde hart rust vinden

in de vreugde van uw Koninkrijk,

dank zij de kruisgenade van Jezus

die heel zijn ziel heeft gegeven

om heil en bevrijding te worden

voor al wie in U geloven wil.

Zegen allen die haar in uw naam

thuis en in de kliniek wel hebben gedaan.
Help ons, die biddend samenzijn,

de belofte herkennen dat Gij ons

over de dood heen getrouw zult zijn.
Moeder van smarten, bid voor ons.
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danken U voor de blijken van deelneming
in gebed en rouw.

Begrafenisondern. E. Van Asbroeck, S.-M.-O.
Druk. J. De Clercq, Sint-Maria-Oudenhove




