Tot U, o Heer, heb ik mijn ziel verheven
op U, mijn God, vertrouw ik, wil mij niet be-
schamen. (Ps. 24. 1-2)
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Lid van de Confrerie van het H. Hart.

In Kristus, onze Heer, is ons de hoop opge-
klaard, de hoop der zalige verrijzenis, zodat wij
die gedrukt gaan onder de zekerheid van de
dood, terzelfdertijd getroost worden door de
belofte der toel i felijkheid

(Pref. Def.)

De achtbare overledene was een rechtschapen
man, die Gods geboden ernstig opnam en er
zijn levenswijze naar schikte.

Hij was een trouwe echtgenoot en een goe-
de huisvader, die aan zijn kinderen het voor-
beeld gaf van plichtsvervulling, toewijding en
werkzaamheid.

Wanneer hij aanvoelde dat zijn uur gekomen
was om tot zijn Schepper terug te keren, maakte
hij zich daarover niet ongerust, omdat hij over-
tuigd was, dat zij, die de goede strijd hebben
gestreden en hun plichten nauwkeurig hebben
volbracht, Gods ocordeel niet moeten vrezen, maar
het eeuwig loon der gelukzaligen zullen ontvan-
gen.

Beminde echtgenote, lieve kinderen, kleinkin-
deren en broeder, ik voelde mij gelukkig in uw
midden, maar nu heeft de goede God mij tot

zich geroepen in de Hemel. Daar zal ik op U
wachten. Wilt intussen mijn ziel gedenken in uw
gebeden en goede werken.

" H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
(100 d. afl.)
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