VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert POLLEZ

echtgenoot van Mevrouw Lucie COPPENS

geboren te Nederbrake! op
11 september 1925
en onverwacht thuis overleden
op 14 juni 1996,
begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgie van de H. kerk.

Namis op vrijdag 26 juli 1996 om 18.30 uur.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel

Sterven doe je niet ineens

maar af en toe een beetje

en alle beetjes die je stierf

't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls ontgaan

je zegt ik ben wat moe

maar op een keer

dan ben je aan je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

De families :
POLLEZ - COPPENS
JOURET - BOMBEKE
danken U voor uw medeleven
en gebed.




