IN DE ZALIGE VREDE VAN KRISTUS RUSTE
VOOR EEUWIG
DE HEER

Albert PO LLEZ

echtgenoot van Mevrouw
drea SPITAELS

geboren te Nederbrakel op 4 februari 1921 en
zacht in de Heer ontslapen in de kliniek te
Opbrakel op 26 oktober 1968, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.
Hij was lid van de Koninklijke Harmonie
«De Eendracht»
Oudstrijder 1940-1945.

De_dood heeft deze man getroffen in de volle
toewijdin% aan_zijn taak. In de volle kracht
van zijn leven heeft de ziekte hem aangegrepen
en is hij Gods eeuwigheid ingegaan.

Kristus leert ons dat elk heengaan uit deze
wereld een hoo%st persoonlijke ontmoeting is,
met die Vader Die ons laat leven en ons om-
ringt met zijn liefde. ”Kom goede en getrouwe
vriend, gij hebt naar best menselijk vermogen
uw opgelegde taak volbracht ! Kom binnen in
het rijk en het geluk, dat ik voor de mijnen
heb voorbereid’”’. Dit zijn woorden uit de
mond van de Heer.

In ons aller ogen, droeg deze man in zich een
belofte van kracht en weerstand. We zagen in
hem de stevige spil, waarrond heel zijn gezin
draaide. We ontdekten in hem de stoere werker,
staande op sterke benen, voorzien van stevige
handen en armen. Hij kon doorzetten met wils-
kracht en vastberadenheid.

Zijn onvoorzien heengaan uit ons midden zal
bitter en lang aangevoeld worden hier op aar-
de maar toch heeft het actieve leven van deze
man een hogere bestemming gekregen bij God.

Dierbare echtgenote en kinderen, gij zult lij-
den om deze onvoorziene scheiding, ik wilde
mijn taak omwille van uw welzijn voortzetten.
Maar Gods wegen zijn niet steeds de onze.
Zoekt sterkte bij de gleer en bij elkander. We
vergeten mekaar niet.

Mijn dierbare moeder en naastbestaanden :
ook aan u wil ik mijn rijkste erf toevertrou-
wen : mijn gezin. Steunt op de genade van
de Heer !

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families POLLEZ, SPITAELS, GOSSEYE en
VAN DER MENSCHBRUGGE,

danken u zeer hartelijk voor uw gebed
en blijken van sympathie en medeleven.

Drukkerij Jos. DE VLEESCHOUWER

IR—



