"Ik sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam
onvindbaar zijn uw wegen’'.

T

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Marcel POLLEZ

echtgenoot van Simonne DE VOS

geboren te Nederbrakel op 16 september 1932
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-
Elisabeth te Zottegem op 16 juni 1994, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Wij willen de Heer danken voor dit schone,
eenvoudige leven van Marcel. Hij zal in
onze herinnering altijd blijven voortleven als
de eenvoudige, dienstvaardige man die met
een uitzonderlijk geduld moedig en stil zijn
lijden heeft gedragen. Zijn sterven werd voor
hem een bevrijding.

Marcel was door iedereen gekend want vele
tientallen jaren heeft hij als postbode veel
mensen mogen ontmoeten en samen met zijn
echtgenote Simonne stelde hij gans zijn le-
ven in dienst van zijn kinderen en zijn lie-
ve kleinkinderen, die hun pepe zullen moeten
missen. Hij leefde om anderen gelukkig te
maken.

Hij hield erg van de natuur en vertoefde zo
graag aan zee waar hij herleefde. Hij hield
ook van vogels en in het bijzonder van zijn

botvinken waar hij zo graag wedstrijd mee
speelde, daar vond hij zijn ontspanning.
Wij geloven dat wat hij gedaan heeft en na-
gestreefd heeft ten goede zal komen aan hen
die achterblijven en dat zijn voorbeeld ons
zal blijven inspireren. Hij blijft voortleven
in ons hart, in onze gedachten en in onze
levensinzet.

Lieve vader en pepe, uw heengaan doet ons
pijn. Gij hebt u totaal aan ons gegeven. We
zullen u zo missen. Wij danken u om wat
gij voor ons zijt geweest, om uw genegen-
heid en uw inzet voor ons.

Lieve echtgenote en kinderen, dank u voor
uw toegewijde zorgen. Niets was u teveel
om mij nog altijd dag en nacht bij te staan.
Draag zorg voor elkaar.

Heer onze God, wij danken U omdat wij de-
ze liefdevolle en doorgoede vader en groot-
vader hebben mogen kennen en liefhebben.
N_e_;em hem op in uw liefde en dat Marcel
bij U het geluk mag vinden zonder einde.

H. Mutien-Marie, bid voor hem.
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