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In de vrede van Kristus is van ons
heengegaan

MEVROUW
Rosalie POLLEZ

echtgenote van de Heer
REMI DE CUBBER,

geboren te Nederbrakel op 2 november 1897
en godvruchtig overleden in de kliniek
« Hogerlucht » te Ronse op 15 juli 1975,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het tegenwoordig leven is ons niet gege-
ven om te rusten en te genieten, maar om
de hemel te winnen door arbeid en offer.

Moge deze vrouw, o Heer, die U geloofd
heeft en op U gehoopt heeft de eeuwige
rust bezitten. Steeds is zij een moedige,
optimistische vrouw geweest, die de slagen
van het leven met een bovennatuurlijk in-
zicht kon verwerken en het godsdienstige als
een waarde bij haar kinderen heeft ingeprent.
In haar wekenlange ziekte zocht zij de kracht
in de ontmoeting met de Heer in de H. Kom-
munie. Schoon was zij voorbereid voor de
overtocht naar het andere leven.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkin-
deren, ik dank u om uw blijken van liefde

en genegenheid. Gedenkt mij in uw gebeden,
uw moeder vergeet u ook niet bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families POLLEZ, DE CUBBER,
VAN TRIENPONT, D'HAEYER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




