Onder de schaduw van het Kruis wil ik rus-

ten.
T

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marie - Alice PO L S

echtgenote van de Heer
René DETANT
geboren te Everbeek op 6 februari 1884 en er
godvruchtig overleden op 15 april 1969, voor-
zien van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

De Heer had haar een schone ziel gegeven en
een edelmoedig hart dat zich ontfermde over
de ellenden van de evenmens. Over heel het
leven van deze dierbare overledene ligt een-
voud, werkzaamheid en diep- christelijke over-
tuiging. Zij was een voorbeeld als echtgenote
en huismoeder die steeds het wel van de haren
betrachtte. In voor- en tegenspoed bleef zij
onvoorwaardelijk  op God betrouwen : innig
overtuigd dat niettegenstaande onvermijdelijke
beproevingen in alle mensenleven de dag komt
der eeuwige beloning.

Mijn dierbare kinderen ge waart uw moeder
genegen. Uw liefde en genegenheid hebt gij be-
wezen in de laatste levensmaanden, gaarne was
ik samen met vader bij U gebleven, maar God
wenkte - Ik moest gaan.

Bewaart in uw hart de goede voorbeelden,
volgt die na zo zult ge best mijn gedachtenis
eren.

Vaartwel mijn beminden, blijven we elkan-
der indachtig door onze gebeden, dat is de
band die de zielen verenigt.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families POLS, DETANT, BASSELIER en
STEVENS, .

DANKEN U.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek.




