Onze Vader, die in de Hemelen zijt... Uw wil geschiede
op ‘aarde als in de Hemel. (Le XI 4)

7 BID VOOR DE ZIEL VAN

de heer Achiel POPELIER

echtgenoot van Mevrouw Louise Segers
lid van de Muzieckmaatschappij « Onder Ons>»

vercerd met het Nijverheidsereteken van eerste klas

geboren te Leupegem, de 16 November 1878 en er god-

vruchtig overleden op 2 Juni 1955, voorzien van de
Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

en kinderen,

De familién POPELIER, PROVOST, SEGERS en WALMACK,

]

en zoon Georges,

De Heer en Mevrouw Désiré POPELIER-DE PUERS,
De Heer en Mevrouw Laurent THOMAES-POPELIER
De Heer en Mevrouw Firmin VAN WANZEELE-POPELIER

Van kindsbeen af heeft de brave man getrouw Gods
geboden onderhouden ; naar hart en geest loofde en
dankte hij zijn God in vurig en onophoudend gebed.
Voor zijn echtgenote was hij heel en al liefde en behulp-
zaamheid, Zijn kinderen heeft hij in de vreze Gods op-
gebracht; naar hen ging zijn gedurige bekommering.
Alle beproevingen droeg hij met veel moed en vertrou-
wen in Gods goedheid. Zijn vriendschap was trouw;
bij de dood van een vriend kon hij zo geslagen zijn dat
hij er ziek van werd. Zijn woord was hartelijk en wijs,
met raad en daad kon hij iedereen bijstaan. Zijn gedien-
stigheid was overbekend en ten koste van alles zou hij
iedereen geholpen hebben. Daarom telde hij niets dan
vrienden, en gans de gemeenschap treurt met zijn fami-
lie mede om zijn heengaan.

Teergeliefde echtgenote en kinderen, met U ben ik al-
tijd gelukkig geweest en stil hoopte ik nog lang tussen
U te kunnen genieten van blijde levensdagen in rust.
God heeft het anders beschikt; onderwerpt U aan Gods
aanbiddelijke wil zoals ik U steeds heb geleerd. Troost
U bij de gedachte dat uw vader bij uw broeder in de
schonen hemel nu geniet voor zijn goede werken. Hoe
kan ik U genozgzaam danken voor al de genegenheid
en de hulp die gij mij levenslang hebt gegeven ? God
zegene U verder in het leven.

Beminde familieleden, blijft mij gedenken in uw ge~
beden. Mocht mijn voorbeeld U helpen schoon door 't
leven te gaan. Duurbare geburen en vrienden, U ook
dank ik voor al de hulp, die gij mij bij mijn kortstondige
ziekte hebt geboden en ook voor de vriendschap welke
mij zoveel troost en opbeuring bracht. God lone U allen
Ik zeg U tot weerziens hie:boven in 't eindeloos geluk.

De Heer en Mevrouw Albert POPELIER-VAN DER BEKEN
DANKEN
voor de blijken van deelneming.

Mevrouw Achiel POPELIER, geboren Louise SEGERS,




