Toen het avond was geworden sprak de Heer :
" Kom, laten wij oversteken."
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Gedenk, Heer in uw Rijk
uw trouwe dienares
mevrouw

Marie Stephanie Porrewijck

weduwe van de heer
Charles Jozef VAN CAUWENBERGE

geboren te Goeferdinge op 11 december 1889 en
vroom in de Heer ontslapen te Geraardsbergen
op 22 november 1978, gesterkt door de Sacra-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van de Kristelijke Bond
Gepensioneerden.

Uw kristelijk deelnemen in onze rouw en uw
vrome gebeden voor haar zielezaligheid zijn
voor ons een sterke troost.

Wij danken er U om.

De families
PORREWIJCK, VAN CAUWENBERGE,
STOCKMAN en VAN DEN HAUTE

Drukkerij De Vos, koster, Overboelare

God, Schepper van alle goed, Gij hebt ons een
beste moeder gegeven,

Wij danken U

— voor haar toegewijd leven waarin zij zo
dikwijls zichzelf vergat voor haar gezin

— voor haar diepe godsvrucht waardoor ze zelfs
in de kleine dingen Gods aanwezigheid zag

— voor de veilige thuis die ze wist te scheppen
in het huis en op het erf waaraan ze met eigen
handen heeft helpen bouwen

— voor haar immerstralend optimisme waarmee
ze het leven heeft aanvaard en doorgemaakt.

Wij smeken U

— reken haar ten goede al wat zij voor U,
haar gezin en de naaste heeft gedaan

— vergeef haar mild en barmhartig waar zij
als mens heeft gefaald of te kort is geschoten
— neem haar op in uw eeuwig leven waar geen
tijd meer bestaat en men immer jong en jeugdig
blijft rondom uw troon

— laat ons die tijdelijk achterblijven, niet
rouwen zonder hoop noch wenen zonder maat.

Wij vragen U

— houd ons nu allen in het spoor dat zij voor
ons getrokken heeft

— laat ons met haar en allen die gestorven
zijn verenigd blijven in liefde en trouw

— geef ook ons een zalig levenseinde om samen
U te eren en te loven tot in de eeuwigheid.
H. Hart van Jezus, uw Rijk kome !




