Wij zullen moeder nooit vergeten,

haar glimlach en zachtmoedigheid

en in ons hart voor immer weten

dat zij in zorgen en gebeden

vol goedheid was en dienstbaarheid. LV.
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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARIA POT

Echtgenote van Gerard Matthijs

Ze werd geboren te Zegelsem op 25 augustus 1919
enoverleed schielijk thuis te Elst op 14 maart 1994,
voorzien van de laatste sakramenten in extremis.

Maandagavond rond halfzes heeft Maria ons plots ver-
laten. Niets in haar doen of laten liet ons iets vermoe-
den. Ze had nog heel die namiddag gewerkt met Gerard.
Ze hadden samen het avondbrood geéten. En plots was
het gebeurd.

74 levensjaren hadden haar nog goed bewaard. Ze ging
nog regelmatig op stap. Zondag laats deed ze nog een
grote wandeling aan zee. Maar de dood laat zich niet
altijd aanmelden. Zij was een goede moeder, die leef-
de voor haar gezin. Sober en eenvoudig zoals vroeger.
Zij straalde goedheid uit en warmte, als de gezellige
warmte van haar Leuvense stoof.

Midden de natuur, in het mooie landschap van Elst, tus-
sen de weiden en het akkerland van het «Muizeveld»,
in de schaduw van het schoolke en het klooster, leefde
zij gelukkig in haar landelijke huisje.

Twee zonen heeft ze grootgebracht. Henri en Albert.
En ze zag zich verderleven in twee kleinkinderen, waar
ze dol op was. Ze zag haar volk graag komen.

Maria kon goed met mensen omgaan. Af en toe kwam
zij een gemoedelijk praatje slaan met de zusterkes in
"t klooster, haar direkte buren, en haar eerste narcissen
waren steeds voor de kapel. Want ze was diep gelovig,
haar paternoster deed nog dienst.

Kwaad vertellen van een ander kon ze niet. Ze had ook
geen schrik van werken. Dienstbetoon was voor haar
een heilige plicht. Klagen deed ze nooit. Ze kon het geluk
nog vinden in kleine dingen.

Mijn beste Gerard, beste kinderen en kleinkinderen, ik
nam geen tijd om afscheid te nemen. Grote woorden
gaan mij niet. Wij waren gelukkig samen. Blijf goed en
teder voor mekaar. Zorg goed voor uw vader. Eens zien
wij elkaar terug.

De families POT - GHIJS -MATTHLUS en VAN GANS-
BEKE danken U van harte voor de blijken van deelne-
ming in de rouw die ons treft.

De namis zal opgedragen worden in de Sint-Apollonia-
kerk van Elst op vrijdag 8 april 1994 om 18.30 uur.
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