Door het kruis naar Gods huis!
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Het afsterven van wie ons dierbaar waren treft ons
pijnlijk diep. Toch weten we dat we allen slechts
voorbijgangers zijn op deze wereld en dat wij het
oog gevestigd moeten houden op wat blijvend is.

Onze duurbare overledene heeft het geluk gehad
een hoge ouderdom te mogen bereiken en tot in
haar hoge ouderdom kende zij ook het geluk het
lief en leed van hen die haar duurbaar waren te
mogen meebeleven.

Zolang ze kon hielp ze mee, zorgzaam en vlijtig,
gelijk ze heel haar leven lang geweest was. Diep
gelovig had ze geleefd, in gelovig vertrouwen was
ze dan ook bereid en vol overgave aan Gods wil.

In volle vertrouwen mogen wij dan ook bidden dat
de Heer van alle leven onze duurbare overledene
nu zou opnemen in Zijn Vaderhuis.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank
U om uw liefde en uw tedere zorgen. Blijft mekaar
beminnen en blijft ook verder vertrouwen op Gods
goedheid.

Beste vrienden en kennissen, ook U dank ik om uw
vriendelijke goedheid ; bidt nu af en toe nog eens
dat God mij barmhartig weze.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons
H. Hart van Jezus, geef haar de eeuwige vrede.

De families Pot, De Poortere, Maes en Van
Der Linden danken U voor de gebeden en
blijken van deelneming.
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