DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER
Franciscus PRAET
cchtgenoot van Trixy VANDENBERGIIE

geboren te Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek
op 10 februari 1952 en thuis overleden
op 6 februari 1998,
begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgic van de I1.kerk.

De families

PRAET - VANDENBERGHE
VAN VRECKEM - PIETERAERENS
danken U om uw meeleven en gebed.

Namis op zondag | maart 1998 om 10.30 uur.

God, Ecuwige,
Gij die de tijden omvat,
Gij dic ons leven omvat.

Ons rest nu niets anders
dan deze mens,

deze onvergetelijke mens
uit handen te geven -

in het volste vertrouwen
dat hij veilig is bij U.

O gij, Eeuwige,

ceuwig zijt Gij zijn God.
Geleefd heeft hij,
geloofd, gehoopt, bemind.
Zoals hij ten diepste was,
zo prachtig, zo duurzaam,
z0 bestaat hij voorgoed.

Eenmaal Uw mens,
voor eeuwig Uw mens

[Tans Bouma
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