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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Irene PRAET

Geboren te Goeferdinge op 22 december 1929 en
plotseling overleden te Zottegem in het
Sint-Elisabethziekenhuis op 28 januari 1991,
gezalfd met het H. Oliesel.

Mevrouw Marie-Joseé VANCANEGEM
en dochter Peggy VAN DER JEUGT,

Mijnheer Eric VANCANEGEM
en dochter Sara VANCANEGEM,

Mijnheer Refin TEMMERMAN,

De families PRAET, VANCANEGEM en
DROESBEKE,

danken U voor de blijken van deelneming
en gebed in hun rouw.

Vrij onverwacht is ons moeder Iréne van
ons heengegaan. Zij was wel zwak van gezond-
heid en daardoor dikwijls ziek. Ze heeft ondanks
al haar zorgen en inzet voor ons zware dagen
van eenzaamheid gekend. Haar vriendschap zat
diep in haar geworteld. Wij stonden telkens
weer in bewondering voor haar inzet voor ons.
Daarom hadden wij haar zo innig lief en zij ons.

Wij zijn haar dan ook dankbaar voor alles wat
zij voor ons gedaan heeft.

Met vroomheid dragen wij haar nu uit,
wetend dat zij alles volbracht heeft voor het wel-
zijn van ons allen.

Daarom vouwen wij de handen voor haar
als we bidden: ''God, onze Vader, Gij kent
de mensen van binnen-uit. Met grote dankbaar-
heid om haar liefdevolle inzet vragen wij U :
Wees haar genadig omwille van Uw oneindige
en mateloze liefde. Neem haar op in Uw grote
aandacht en onmetelijke goedheid. Dat zij moge
rusten in vrede. Dat zij onze blijvende troost
moge zijn."

Begr. en Krem. L. Haustraete - Steenhuize




