Heer, in uw handen beveel ik mijn geest.

1.

VROME HERINNERING AAN

MEVROUW
Germaine PREMEREUR

echtgenote van
Heer Achiel VAN DAMME

geboren te Schendelbeke
op 13 augustus 1911 en godvruchtig over-
leden in de H. Hartkliniek te Geraardsber-
gen op 9 november 1982, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der Zieken.

Bestuurslid Bond der gepensioneerden.

Uit de diepten van ellende roep ik, Heer,
Heer God, hoort gij mij,

Want bij U is vergeving en overvloedige
verlossing en daarvan leven wij.

Uw grote trouw is iedere morgen weer
nieuw en biedt nieuwe kansen om met
Hem de weg op te gaan.

Goed is het in stilte op redding van de
Heer te wachten.

Beminde echtgenoot, kinderen en familie-
leden, vrienden en kennissen, ik dank U
voor uw blijvende aanwezigheid, aanmoe-
digingen en begrip in alle omstandighe-
den. Blijft getrouw aan God : op de drem-
pel van de eeuwigheid ziet men zo klaar
in, dat er van heel het leven niets anders
overblijft dan wat men voor God en voor
elkander heeft gedaan.

Zoekt daarom uw geluk in de goedheid
voor elkander, in de werkzaamheid en in
het gebed.

Zodoende zullen wij het best met elkaar
verenigd blijven, geluk en vrede vinden,
die de wereld niet geven.

O.L. Vrouw help ons en richt ons.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families PREMEREUR, VAN DAMME,
VAN TRIENPONT en VAN DEN BOSSCHE

danken U voor de blijken van Kris-
telijke deelneming en uw gebed.

De namis zal opgedragen worden
op 10 december 1982 om 19 uur

Drukk. van de Maele




