De dood van de rechtvaardigen is geen dood ;
zij ontslapen zachtjes op aarde
om in de hemel te ontwaken.

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Oscar-Arthur-Joseph Premereur
zoon van wijlen heer
Cyriel PREMEREUR
en mevrouw
Leopoldine VAN CAUWENBERGHE
boren te Edingen op 9 oktober 1884 en over-

eden te Parike op 13 mei 1968, gezalfd met
het H. Oliesel «in extremis».

Ook voor iemand die weet dat zijn dagen hier
op aarde geteld zijn en die de dood reeds ziet
naderen, blijft het afsterven toch zo dikwijls
een verrassing.

Zalig daarom zij, die altijd leven zoals ze De families PREMEREUR en VAN CAUWEN-
wensen door de Heer bevonden te worden in BERGHE
het uur dat zij door Hem worden geroepen. &
%g is deze o:i/erledﬁn inan in eenvogdh en danken U voor uw blijken van kris-
odsvertrouwen door het leven gegaan, zich zo i z
ang hij kon, dienstbaar makend voor de ande- telijke declneming.
ren.
Mo&e God hem thans de beloning schenken
die Hij beloofd heeft aan hen die een recht-
schapen en liefdevol leven hebben geleid.

Duurbare familie, ik dank U om uw bezorgd-
heid tijdens mijn ziekte, nooit zal ik U hier
voldoende kunnen vergelden. Moge de Heer uw
gezin zegenen !

En gij allen die mij duurbaar zijt, weest mij
indachtig in uw gebeden.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust ! Uitg. A. Opdecam - Everbeek
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