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Zaligmaker
1.
DE HEER

LUC PRIEELS

echtgenoot van mevrouw

Martine DONKERWOLCKE

geboren te Liedekerke op 10 januari 1953 en
na een smartelijk ongeval overleden in de
kliniek te Geraardsbergen op 5 juni 1977,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Onze dagen op deze aarde vlieden heen als
een schaduw. Wij hebben geen vast verblijf
buiten God. In de kracht van mijn leven ga
ik heen; geroepen door de barmhartige Heer
Jezus.

Deze harde slag verplettert ons bloedend hart
en onze gekwelde geest...; een diepe ver-
slagenheid verlamt ons denken en ons doen...;
in deze uitzichtloze, donkere stilte wenkt ons
toch nog één lichtbaken, waarop wij ons ver-
driet en onze hoop kunnen richten ; de onmen-
selijke kruisdood van de Heer Christus, die
voor ons iedere dood overwon! in zulke mo-
menten is het Christus zelf, die alle sterven
in deze wereld verklaart! ons geloof in Hem
schenkt ons die hoopvlle zekerheid, dat geen
enkele dood op aarde het einde is, doch wel
het begin van het echte leven in de eeuwi-
ge vrede bij God.

— Mijn goede vrouw, in liefde hebben wij sa-
men, ons leven, ons gezin en ons geluk op-
gebouwd ; ik dank U voor uw trouwe goedheid;
moge God U de sterkie geven om het leven
verder moedig aan te kunnen !

Danken U voor uw blijken van genegenheid
en uw gebeden :

Mevrouw Luc Prieels-Donkerwolcke,
zijn echtgenote.

Juffrouw Francoise Prieels zijn dochtertje,

Mevr. Frans Prieels-Van den Borre,
zijn moeder.

Dhr en Mevr. A. Donkerwolcke-Vandriessche,
zijn schoonouders.

Dhr en Mevr. Henri Prieels - Bronselaer en
dochtertje Rita,

Dhr Franc Prieels,
Dhr Marc Prieels, zijn broers en schoonzuster.

De families : Prieels-Donkerwolcke,
Van den Borre en Vandriessche

De plechtige Eucharistieviering heeft plaats-
gehad in de St.-Niklaaskerk te Liedekerke,
op donderdag 9 juni 1977 te 10u30.
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