...want op een uur dat ge niet verwacht,
zal de Mensenzoon komen. (Mat. xxv, 44)
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GEDENK IN UW VROOM GEBED
DE HEER

Georges PROVOST

zoon van wijlen
Rigobert PROVOST - Alice VAN DER GUCHTEN

Hij werd geboren
te Maarke-Kerkem (Maarkedal) op 28 april 1920
en overleed er schielijk op 27 januari 1989.

God geeft de tijd bij dag en jaar,

och neen, bij kleine tikjes maar

en 't laatste tikje komt alleen

men peinst of weet, helaas te zeer. (G.G)

Niemand kon vermoeden dat Georges zo plots
uit zijn kennissenkring zou worden weggeno-
men. ledereen die hem kende, had hem
gaarne omdat hij een gewoon, minzaam mens
was, die met een warm hart door het leven
ging, alleen, maar niet eenzaam. Hij hield van
gezelschap en genoot in rust en stilte van een
leven, dat uitzicht bood op een rustige, oude
dag. Maar dan treft hem de dood, onverwacht,
maar niet onvoorbereid. Ze doorkruist de plan-

nen van de mens, ze herinnert ons aan de
broosheid en de vergankelijkheid van het le-
ven. Ze laat ons achter met de leemte die elk
heengaan schept en met onze vele vragen.
Toch weten we dat elk mensenleven voor God
zijn betekenis heeft en waardevol is. In dat
vertrouwen geven we Georges uit onze handen
en leggen hem in de handen van de levende
God.

Beste zuster Georgette, ons afscheid is zo
plots, heb dank voor alles wat ge samen voor
mij hebt gedaan, eens komt het wederzien,
bij de Heer.

Dankbaar gedenken wij hem voor wat hij was
en voor zijn leven onder ons : bidden wij :
Heer onze God, uw wegen zijn ondoorgronde-
lijk en vreemd. We kennen U echter als een
God van barmhartigheid en trouw. Nu bidden
wij U voor deze duurbare overledene : schenk
hem de rust, die Gij aan uw kinderen hebt
toegezegd.

Vergeet mij niet, gij die mijn vrienden waart...

De namis wordt opgedragen
op zaterdag 11 februari 1989 om 20 uur.

Voor uw gebed en de deelname in onze rouw
dankt u de familie

Roger en Georgette DE VOS - PROVOST,
kinderen en kleinkinderen.




