'k Gelove dat gij, Moeder, moe gevrocht,
en moe geleden, eindlijk los gerocht
van 's werelds dienstbaarheden.

L]

BID VOOR DE ZIEL
MEVROUW

MADELEINE PUNNEWAERT

echtgenote van de Heer

NESTOR MORREELS

geboren te Geraardsbergen de 22 april 1896 en er
godvruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis
de 27 juni 1965.
Gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

G.G.

De eeuwige rust verlene haar de Heer, en het
eeuwig licht verschijne haar, want zij was een trou-
we christen, een voorbeeldige echtgenote, een
goede moeder,

Zij heeft de Heer gediend in alle oprechtheid,
want zij was vroom en met een zwakke gezondheid
heeft zij de moed gehad veel goed te doen.

Haar man en haar kinderen beminden haar en
wederkerig had elk lid van het gezin zijn plaats
in haar moederhart: elk kind was een voorwerp
van haar tedere liefde en onbegrensde mocederzorg.

Rijkelijk zal de Heer haar belonen voor haar niet
te tellen verdiensten.

Duurbare echtgenoot en kinderen, hebt dank
om uw liefde en goede zorgen - tot blij weerzien
in de hemel. Ik waak over U bij de Heer.

H. Hart van Jezus, vol van goedheid en liefde,
ontferm U over ons.

.T.

De familién

PUNNEWAERT,
MORREELS,
STEENHAUT,
D'HOSE,

danken zeer hartelijk voor

uw christelijke deelneming.

Drukk. De Vos, koster, Overboelare




