Afscheid nemen van een geliefde die sterft
is met dankbare handen meedragen
alles wat waarde heeft om van te leven.

+

In de palm van Gods hand staat geschreven
de naam van

Mevrouw
Maria Eudoxie PUTMAN

Weduwe van de Heer Emiel DEMERIE

geboren te Ingooigem op 4 juli 1878

en godvruchtig overleden te Kortrijk op 8 novem-
ber 1984, gesterkt door de Sakramenten der zieken,
en opgebaard in haar huizeke te Ingooigem.

Moeder van 10 kinderen.

Vereremerkt met het Gulden Kruis van
St.-Donatianus.

Cietje | Haar naam alleen al roept vriendelijkheid
op !l... Rimpels van beproefde goedheid, en over
een beenderig gelaat: de zachte glans van een
glimlach... Stralende blijheid van de kinderen Gods !

Idyllisch noch rimpelloos is evenwel haar leven
verlopen. Vroeg weduwe geworden, heeft zij veel
moeten werken om haar tien kinderen te onder-
houden en op te voeden. Zij werd er overvloedig
voor beloond met dankbare genegenheid en toege-
wijde zorg van allen in haar oude dag. Voor alles

wat zij nodig had of verlangde was daar hun lief-
devolle opvang. Met hun zonnig optimisme wisten
zij alle donkere gedachten ver te houden en de
vereenzaming te doorbreken van haar toenemende
doofheid.

Zij is moeder gebleven, het middelpunt van haar
grote familie en de band die allen samenhield. En
dit door haar louter aanwezig zijn en de aantrek-
king van haar verdienstelijk verleden.

Vroom is zij gestorven. Haar beduimeld gebeden-
boek kon ze niet meer lezen ; haar paternoster was
er nog. Gerust en hoopvol ging haar aandacht naar
de hemel, het gelukkig samenzijn bij de Heer.

Wij, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,
treuren diep om haar heengaan. Doch we zijn God
dankbaar om haar schoon en lang leven. Moge de
herinnering aan haar nog lang en heilzaam na-
werken onder ons, en een aansporing zijn om in
haar voetspoor te treden.

Daarvoor bidden wij. En mogen wij ook rekenen
op een dankbaar gebed voor haar, vanwege U allen,
vrienden en bekenden.

De familie dankt U voor uw blijken van medeleven.




Rouwceremonie E. Vuylsteke, Avelgem.

Druk. D. Allegaert, Ingooigem




