t VROOM AANDENKEN
aan Mevrouw

ZENOBIE PYLYSER

echtgenote van de heer

BENJAMIN CUVELIER

geboren te Steenkerke, de 6 juni 1898 en
godvruchtig overleden de 27 november 1966
in de St.-Augustinuskliniek te Veurne, na een
kortstondige ziekte, gesterkt door de
genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Goedheid en dienstvaardigheid waren de hoofd-
kenmerken van deze voorbeeldige echtgenote en
moeder. Nu ze van ons is heengegaan dringt het
tot ons door wat een leemte het zal zijn in het een-
zame huis. Vol goedheid voor vader, vol bezorgd-
heid om kinderen en kleinkinderen, in één woord,
het was de zorgzame moeder die haar tijd goed wist
te besteden en het geluk van allen wist te bewer-
ken. Niemand deed vergeefs beroep op haar. Waar
hulp nodig was, trad ze op met belangloze naasten-
liefde.

Heer, Gij hebt ons een voorbeeldige moeder ge-
geven. Wij danken U er om. Nu Ge ze van ons hebt
weggenomen buigen wij het hoofd in nederige on-
derwerping aan Uw H. Wil.

Dierbare echtgenoot, lieve kinderen en kleinkin-
deren, ik was zo gelukkig met u. Gaarne had ik nog
een tijd lang uw geluk willen behartigen. Dank om
uw goede zorgen. Van uit de hemel bid ik voor u
allen. Bidt gij voor mij.

Dierbare zusters en broeder, vrienden en kennis-
sen, dank voor uw genegenheid en medeleven en
bidt voor mij.

O. L. Vrouw, troost in nood, bid voor ons.

Heer Benjamin CUVELIER,

Heer Henri CUVELIER,

Heer en Mevrouw Omer SAMAEY-CUVELIER
en kinderen,

Heer en Mevrouw André BARBIER-CUVELIER
en kinderen,

De Families PYLYSER, VANMETEREN, CUVELIER
en ALLAEYS

danken U voor de blijken van
deelneming en uw gebeden.

Platevoet, Veurne.




