Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

h
BID VOOR DE ZIEL
van
MIJNHEER

René QUINA

geboren te St. Maria-Lierde, den 29-12-1875
en godvruchtig overleden te Opbrakel in de
kliniek, den 5 Nov. 1948,
voorzien van de H.H. Sacramenten onzer
Moeder, de H. Kerk.

De dood is verkieselijk boven een leven vol
bitterheid en de eeuwige rust boven een aan-
houdende kwijning. (Eccl. XXX. 17).

De Heer heeft mij reeds lang beproefd gelijk
het goud, dat door het vuur gaat; want ik heb
lastige dagen en ellendige nachten geteld, en
mijn leven is in smarten geéindigd. (Job. XXII.)

Moedig heeft hij het lijden verdragen; daarom
ook zal God genadig voor hem zijn en hem het
eeuwig geluk binnen leiden.

Mijne dagen zijn voorbij, mijn leven is ver-
nietigd; niets blijft mij over op aarde dan het
kille graf. Naastbestaanden en vrienden, spiegelt
U aan mijn voorbeeld en hecht u alleen aan God
en aan uw christen plicht.

Dierbare familieleden, hebt dank voor de goede
zorgen en opofferingen gedurende mijn lange
ziekte. Gaarne had ik nog enkelen tijd bij u
gebleven. God heeft er anders over beschikt.
Zijn H. Wil geschiede.

Bloedverwanten en vrienden, nog een dingen
vraag ik u, weigert mij uw welgemeende gebeden
niet.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn zaligheid.
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De familién QUINA en VAN WAYENBERGHE bedanken U voor de blijken

van deelneming, hun betoond bij het afsterven van

MIJNHEER

René QUINA

Uitg. Surdiacourt, koster, St Maria-Lierde




