"Ik ben de verrijzenis en het leven.,,

T

Gedenk in uw gebeden de ziel van

Mijuheer Joseph-Theophiel RADYS
Weduwnaar van Mevrouw Elodie GALLE

geboren te Nederbrakel de 28 april 1881 en er godvruchtig
in de Heer ontslapen de 23 februari 1963, gesterkt door
de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en
de Pauselijke Zegen “in articulo mortis,,

Vereerd met de Burgerlijke medaille 1e klas 1914-1918.

Voor uw gelovigen, Heer, wordt het leven veranderd,
niet weggenomen: en als onze aardse woon ineenstort,
wordt ons een eeuwig hemels verhliif geschonken. En daar-
om zingen we met de engelen en de aartsengelen, met de
troners en de heerschappijen en met de hele schaar der
hemelingen het loflied uwer glorie. (Pref. v. d. requiemmis)

De duurbare overledene is altijd een goed kristeliik
man geweest. Opgeruimd en blii van karakter bracht hij ook
sprankeltjes van vreugde en bliidschap in zijn omgeving.
Hij bleef optimist, ook wanneer het minder goedging, ook
wanneer hij ouder werd. Hij heeft zich ingezet voor al wat
goed en recht was.

DUURBARE KINDEREN, FAMILIELEDEN, ik heb
een schone oude dag gekend: daar hebt gij voor gezorgd,
door de genegenheid waarmee gij me steeds hebt omringd.
Ik dank er U voor. Blijft me gedenken in uw gebeden en
tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, Barmhartigheid!

Om uw gebeden en

blijken van kristene deelneming

DANKEN U:

Mijnheer en Mevrouw Norbert RADYS-LEMEIRE, kinders en kleinkinders,

Mijnheer en Mevrouw Pierre BROODCOORENS-RADYS, kinders en kleinkinders,

Mijnheer en Mevrouw Valére RADYS-VERMEIREN, kinders en kleinkinders,
Mijnheer en Mevrouw Frans DE GEETER-RADYS, kinders en kleinkinders,

Mevrouw J. PAELINCK-RADYS en kinders,

Mijnheer en Mevrouw Albert GAUQUIER-RADYS en kinders,

zijn kinders, kleinkinders en achterkleinkinders ;

De familiéen RADYS.-GEERSEAU en GALLE-DEPESSEMIER.




