Wie zijn taak als mens

vervulde in dit leven,

hem zal God zijn vriendschap

en zijn liefde geven. (zingl_;ubu.ate.)
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Rustig en waardig is vader van ons heenge-
gaan na een leven van trouw en toewijding.
Want trouw was hij

aan God die hij kende en diende als zijn
goede Meester,

aan zijn gezin, vrouw, kinderen en kleinkin-
deren, van wie hij zoveel hield,

aan de medemens die hij steeds hulp ver-
leende,

aan zijn levenstaak die hij plichtbewust vol-
bracht.

Daarom kunnen wij vertrouwvol met hem bid-
den tot de Heer :

Laat alles zijn

voorbij, gedaan, verleden
dat scheiding tussen ons
en diepe kloven spant :
laat morgen, avond, al

dat heenmoet, henentreden,
laat Uw oneindig Licht

mij zien in 't Vaderland.

Dan zal ik vé6r. . .

O neen, niet vé66r Uw ogen,

maar naast U, neven U,

maar in U bloeiend staan :

zo Gij mij, mens,

in 't leven wilt gedogen,

zo in Uw eeuwig Licht

Gij mij laat binnengaan. (Gezelle)

Bedroefd om uw heengaan leggen wij U,
vader, met vertrouwen en geloof, in de handen
van de goede God.

Dank om uw genegenheid, uw levensmoed,
uUw zorgzaamheid en trouw.

Dank om uw vaderzijn.

Dank om uw gelovig-voorleven.

Voor uw blijken van medeleven, bijzonder
voor uw gebed, danken U de families

RAEMDONCK, VAN OSSELAER, PRINGELS en
VERSCHELDEN.
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