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AANDENKEN AAN
MEVROUW

JULIA RAES

weduwe van de Heer PETRUS ZAMAN.

Geboren te Waasmunster op 8 juli 1903

en overleden te Lokeren

op 30 september 1989.

Gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken.

Lid van K.A.V.
Lid van de Katholieke Bond der Gepensioneerden

Met «Meetje Julia» verdwijnt de moederstruik
van de familie Zaman, een sterke struik, diep
geworteld.

Meetje Julia heeft hard gewerkt en haar «drie
jongens gekweekt» zo zei ze fier.

Fier mocht ze zijn want haar drie jongens waren
in haar laatste maanden en weken bijna nooit
van haar weg.

Meetje Julia hield van het leven, zij kon ervan
genieten, was graag bij de mensen, reisde veel,
ze was immers lange tijd in pensioen.

Ze kon niet thuis blijven, ze moest altijd gaan
kaarten, dat hield haar geest scherp.

Ze kon wel hard zijn,

voor zichzelf en voor anderen.

Dat wist ze.

Daarbij ging ze haar eigen gangen,

soms wat eigen - zinnig.

«lk heb niets of niemand in de weg» zei ze
en daar zag je ze rijden, op de zwarte fiets
door alle weer en wind.

Meetje Julia was diep gelovig,

ze geloofde rots - vast.

Ze hield van de St. Laurentiuskerk.

Daar kwam ze wekelijks, twintig minuten vé6r
tijd. Ook daarvan kon niets of niemand haar
afbrengen.

«lk ben content» zei ze toen ze de ziekenzalving
kreeg. «lk ben eigenlijk altijd gelukkig geweest»
Zo gaf ze kort voor haar dood uiting van haar
geloof en van haar dankbaarheid voor alle goede
zorgen die ze in de kliniek had gekregen

van haar «drie jongens» en van al die anderen.

Bedankt, God, voor Meetje Julia die ons het
leven gaf.

Dank voor alles wat we voor haar mochten doen.
Geef haar, God, wat wij haar niet meer konden
geven.

Laat haar thuis komen en rusten in uw vrede.

De families Raes, Zamen, Baetens en Van de
Voorde danken U van harte voor uw blijken
van deelneming betoond in hun rouw.

Begr. Van Rumst, Brugstr. 92, Lokeren - 48.37.92




