Geloofd zij Jezus Christus.

1.

Bid voor de zielerust van

MEVROUW

Anna, Maria RAMSDAM

weduwe van de Heer Hector CARLIER,

Geboren te Nederbrakel op 31 maart 1892
en zacht in de Heer ontslapen in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op

25 november 1983, gesterkt door Kristus
in zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke
Zegen.

Niettegenstaande haar zeer hoge ouderdom
en de lasten van haar oude dag, is moeder
te vroeg van ons heengegaan. In onze geest
zal haar beeltenis blijven voortleven als dat
van een trouwe echtgenote, van een toege-
wijde en liefdevolle moeder.

Haar hele leven was één ononderbroken toe-
wijding voor haar gezin. Het deed haar pijn,
de laatste jaren niet meer te kunnen mee-
werken, maar des te meer leefde ze zo
goed mogelijk mee met de vreugden en het
leed van haar geliefden. Haar oude dag heeft
ze thuis gelukkig kunnen doorbrengen, om-
ringd door de grote genegenheid en de uit-
nemende zorgen van haar kinderen.

Na bijna twee decenia is ze haar geliefde
echtgenoot achterna gegaan om nu herenigd
samen het eeuwig geluk te genieten.

Dierbare kinderen, ik dank u van harte voor
al de genegenheid en de =zorgen die ik
van u mocht ontvangen. Onze liefde voor
elkaar en ons geloof in de wederopstanding
maakt dit heengaan slechts tot een tijdelijke
scheiding. Wil mij en vader vaak vroom ge-
denken.

De families RAMSDAM, CARLIER, PLAETENS,
VAN HOORDE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
Druk De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




