GELOOFO ZI] JEZUS-KRISTUS.
+
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijoheer

Hector - Emiel RAMSDAM

weduwnaar in 1-ste huwelijk van Mevrouw
Clara SCHIETTECATTE
echtgenoot van Mevrouw
Leonie HOEBEKE

geboren te Nederbrakel, de 13 april 1889,
en er godvruchtig overleden de 28 maart 1961.

Versterkt door het H. Oliesel.

Geef, vragen we, almachtige God, dat de
ziel van uw dienaar, dieheden uit deze wereld
isheengegaan, door dit offer word gereinigd,
ontslagen van haar zonden, kwijtschelding
en eeuwige rust ontvange. Door onze Heer
Jezus Kristus, die met U leeft en heerst in
de eenheid van de H. Geest, God, door alle
eeuwen der eeuwen.

(Slotgebed uit begrafenismis.)

De duurbare overledene was een trouwe en
goede vader. Zijn zorg en kommer, zijn ar-
beid tot steun van de zijnen, hebben vroeg-
tijdig zijn gezondheid ondermijnd. Alhoewel
reeds op ouderdom, toch is de dood nog
gekomen als een dief in de nacht. Moge hij
in Gods barmhartigheid voor eeuwig wor-
den opgenomen in de vreugde des hemels.

Duurbare echtgenote, kinderen en familie-
leden, het is Gods wil dat ik u nu verlaten
heb. Troost u, de dag van het blijde weder-
zien zal aanbreken. Ik dank u voor de warme
genegenheid en de beste zorgen welke ik
mocht ondervinden. Blijft mij allen steeds
gedenken in uw gebeden en tot weerziens in
de hemel.
De 4 akten voor de overledene a. u. b.

De Familien RAMSDAM, D'HAEYER,
SCHIETTECATTE, VAN LIERDE,
HOEBEKE en VAN DAMME

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van deelneming en danken U.
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