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Bid voor de zielerust van
Mejuffrouw

Héletne RAMSDAM

geboren te Nederbrakel op

17 januari 1903 en godvruchtig
overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op

1 september 1982, voorzien van
de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Hélene heeft de Heer gediend in
al de oprechtheid en eenvoud van
haar kristelijk gemoed. Haar levens-
weg is onberispelijk geweest. Een-
ieder die haar gekend heeft zal van
haar getuigen dat ze echt kristen
was, ongeveinsd en in alles aan de
Wil van God getrouw. Dit uitte zich
in de regelmatige viering van de
zondagmis en in haar dagelijks ge-
bed.

Zonder veel omhaal heeft ze een
schoon leven geleid in goedheid en
rechtvaardigheid, een leven van werk-
zaamheid en vriendelijke omgang met
de medemens.

Nu is ze van ons heengegaan om
het loon te ontvangen dat de Heer
bestemd heeft voor allen die Hem
trouw dienen.

Geliefde zuster, heel ons leven
zijn we samen geweest, steeds me-
kaar helpend en steunend, Denk er
aan dat we dit gelukkig samenzijn
eens zullen mogen verder zetten bij
de Heer.

Geliefde familie en bekenden, ge-
denkt ook gij mij vaak in een vroom
gebed.

Voor uw blijken van medeleven in
hun rouw, danken U

de families Ramsdam-Plaetens.

Druk. De Vieeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel




