"Laat uw dienares in vrede gaan, O Heer !,

IN 'S HEREN VREDE RUSTE
MEVROUW
Renilde RAMSDAM

echtgenote van de Heer
Eugeen E

geboren te Nederbrakel op 20 april 1897 en

overleden te Opbrakel op 5 januari 1969, ge-

sterkt door de sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

In die dagen dat de mensen met een opge-
ruimd gemoed en een blijde gezindheid elkaar
een vrolijk en vredig erstfeest toewensen -
Een feestgelegenheid vieren overgoten met over-
vloedig licht, begunstigd met rijke geschenken
en stemmige muziek, heeft moeder reeds on-
dermijnd door ziekte, in haar kranke leden
de doods-tormenten doorstaan en in de dagen
van de jaarwisseling is ze van dit tijdelijk naar
het eeuwige leven overgegaan, om hen te ver-
voegen, die gered en verlost door de komst van
het Kerstekind, ons bij de Heer zijn voorge-
gaan.

Geheel het leven van deze vrouw, was in
vreugde als in leed even voorbeeldig, ze was
eenvoudig, goed en rechtzinnig van hart. Ze
was een trouwe en beminnelijke levensgezellin
voor haar man, een bezorgde en toegewijde
moeder voor haar kinderen en kleinkinderen,
die ze de weg wees van eer en deugd. Ze heeft
haar geloof van haar jeugd bewaard en stierf
in vrede met de barmhartige God.

Mijn dierbare echtgenoot, het was me een
diep geluk tot aan mijn dood getuige te zijn
van uw trouwe liefde. Ik dank U voor alles
voor wat ge voor mij waart en liefdevol gedaan
hebt, ons onbekommerd-samen-gelukkig-zijn als
vrucht van onze arbeid, is tijdelijk opgeschort,
tot een blij en eeuwig wederzien Hiernamaals.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, de zeker-
ste weg, naar aards en eeuwig geluk ligt in het
kristelijk Geloof. Bewaar het aandenken van
uw moeder door een voorbeeldig kristelijk le-
ven. Ik dank U allen en voor alles.

God zegene en beware U.

De families RAMSDAM, FLAMEE, D’HAYER
en DE GEETER,
danken U voor de gebeden en blijken van
deelneming.

Uitg. S. GYSELINCK, Opbrakel.
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