“Bij U, Heer, zoek ik mijn toeviucht,
stel mij nimmer teleur.
Aanhoor mij, red mij met spoed ...
Vetrouwvol leg ik nu mijn geest in uw hand;
Gij ziet mijn ellende, Gij helpt mij in nood;
Gij zult mij beschermen, getrouwe God."
(uit psalm 31)

1.

Dankbaar aandenken aan

Mijnheer

André RAS

echtgenoot van Mevrouw
Paula LINTHOUT

Geboren te Nederbrakel op 30 mei 1926
en godvruchtig overleden in het
Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem op

2 april 1999, gesterkt door de H. Sacramenten.

De familie dankt U om uw medeleven
en uw gebed.

Op de dag waarop we in de kerk

het lijden en de dood van Christus herdenken,

is pépé van ons heengegaan.

Pépé hield van het leven.

Plichtsbewust heeft hij altijd hard gewerkt,
levenslustig en moedig als hij was.

Zijn aanwezigheid, zijn arbeid, zijn optimisme
hebben hem de kracht gegeven om dag na dag,

zijn taak als echtgenoot in liefde te laten groeien,
om een goede vader te zijn voor zijn kinderen,

om een lieve pépé te zijn voor zijn kleinkinderen
vooral voor Evelien, de jongste onder hen.

Altijd was pépé André levenslustig en moedig;

en zelfs toen lijden zijn deel werd,

heeft hij ook dan nog moedig gevochten en gehoopt.
Om zoveel goede dingen zullen wij hem blijvend missen.

God heeft hem - over lijden en dood heen -
geroepen tot nieuw leven, tot eeuwig leven.

God heeft enkel zijn lichaam weggenomen,

niet wie hij was en wat hij zei.

Na Goede Vrijdag is de morgen van Pasen gekomen,
de dag van verrijzenis en leven.

Daarom leeft pépé nu verder, bij God én bij ons.

Heer,

door ons verdriet en tranen heen

danken wij U voor de goedheid

en de moed van onze pépé.

Wij vragen U:

geef dat wij sterkte mogen vinden

in alles waarin hij tijdens zijn leven kracht heeft gevonden.
Laat hem nu delen in de eeuwige paasvrede

die Gij hebt toegezegd aan allen die in U geloven.
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