Werken is zalig !

+
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

DESIRE RASPOET,

weduwnaar van Mevrouw

ZULMA DE MOOR,

geboren te Oosterzele, de 5 Juni 1880 en er
godvruchtig overleden, de 29 April 1953.

Voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

De dierbare overleden was een eerlijk en werkzaam
man, voorwaar zijn brood heeft hij in ledigheid niet
geéten, want gedurende gans zijn leven heeft hij
zwaren arbeid verricht en steeds ten dienste gestaan
van den evenmens.

Iedere dag begon hij met het kruisteken en een kort
gebed tot God en zo heeft hij door zijn arbeid niet
alleen het dagelijkse brood, maar ook den Hemel
verdiend, waar hij nu te zamen met zijn echtgenote die
hem pas over een paar jaren verliet, de eeuwige rust
en de eeuwige vreugde zal genieten, die God heeft
weggelegd voor degenen die gedurende hun leven hem
getrouw gediend hebben.

Beminde Familieleden, hebt dank om uwe goedhcid
en genegenheid, mag ik U vragen mij steeds in uw
gebeden terug te gedenken. Ik bid voor U

Mijn Jezus barmhartigheid. 500 d. afl.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. 169
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Mevrouw Weduwe Richard RASPOET-BEECKMAN, Kinderen en Klein-

kinderen :
Kinderen en Kleinkinderen van wijlen Emiel SCHOCKAERT-RASPOET ;

Kinderen en Kleinkinderen van wijlen Frans HOCKS-RASPOET ;

Mijnhecr en Mevrouw Raymond RASPOET-FRANCOIS :

De Familie RASPOET :

De Familie DE MOOR
De Familie VERLIEFDE,

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innigen dank.




