Alles is volbracht !

GELOVIG AANDENKEN AAN
DE HEER

Jules, Remi RASPOET

Echtgenoot van Mevrouw
Madeleine VAN AUDENAERDE.

Geboren te Oosterzele op 12 juli- 1921 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Qoster-
zele op 28 september 1987, gesterkt. door de
Heilige Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.
Lid van de K.V.G.

In Gods Liefde aanbevolen en ten grave ge-
dragen te Oosterzele op 3 oktober 1987.

De namis zal opgedragen worden on donder-
dag 12 november 1987 te 19.30 uur.

De families RASPOET, VAN AUDENAERDE,
BEECKMAN en VERHOEYEN

danken U van harte
voor de blijken van deelneming
en uw gelovig gebed.

Eindelijk de ogen kunnen dicht doen, omringd
door fijne zorgen..........

Gesteund door de Heilige Sacramenten en het
gebed van de lieve huisgenoten, droeg dules
alles zeer sterk en volhardend geduldig: en
er was zoveel door hem te dragen in dat
gekwetste lichaom.

In deze lange maanden van ''dragen'’ s
Hem Zijn eenvoudig-sterk geloof, een stevige
gave geweest. zodat praktisch geen klacht
over zijn lippen kwam en het daardoor ook
voor de goede huisgenoten even draaglijk
werd.

Jules, beste vriend, nu hebt Gij inderdaad
alles volbracht, zo wat in het voetspoor van
Uw Heer en Meester, wiens Heiligen U zeer
dierbaar waren! Rust nu in de verwetkoming
van Hem die Gij wilde volgen.....

Beste echtgenote, hoe lief van U dat U mij
bij ons thuis verder liet ziek zijn en sterven!
U hebt het mij werkelijk tot het uiterste
draaglijk gemaakt. Wie kan U daarvoor be-
lonen dan God zelf?

Beste kinderen met uw gezinnen, U waart
steeds welkom bij ons thuis. Moge het zo
blijven, rond moeder verenigd zijn in wel en
wee. Stelt het goed met mekaar en draagt
zorg goed voor mekaar.

Beste Familieleden en Vrienden, ten afscheid
zeg ik U: God zij met U allen. Heilige Maria,
Moeder van God, bid voor ons, nu.-en in het
uur van onze dood. Amen.
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