Niet de dood, maar het Leven is het grote plan van
God, die ons liefheeft als geen ander |

VROOM AANDENKEN
AAN MEVROUW

Marie, Marguerite Raspoet

geboren te Qosterzele op 1 juli 1899
en aldaar zacht in de Heer ontslapen
op 13 november 1973,

gesterkt door de Genademiddelen van de H. Kerk.

Wij hebben hier geen blijvende woonplaats, maar
zijn op weg naar het hemelse Vaderland.

De dood is voor goede christenen maar een slaap,
een verhuizing, een overgang naar de veilige haven.
een bevrijding uit de zorgen en de lasten van hetleven

Eenvoud van hart, kinderlijk geloof en gedeeld in
lijden en tegenspoed waren de kenmerken van het
leven van de dierbare overledene. Dat leven was niet
altijd rooskleurig, maar ondanks beproeving en teleur-
stelling, volbardde zij in trouw aan haar geloof en
diepe kristelijke vroomheid. We kunnen erop ver-
trouwen dat de Heer haar reeds in zijn oneindige liefde
heeft opgenomen

Ik dank allen, die mii in mijn hulpeloosheid zoveel
liefde en zorg hebben bewezen en ik zal trachten het
allen vanuit de hemel te vergelden.

Dierbare Familie en vrienden en kennissen, bewijst
me nog een laatste liefde dienst: bidt voor mij.

Moge de Heer ons allen in zijn eeuwige zaligheid
verenigen |
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1.

De Familie RASPOET ;
De Familie BEECKMAN,

gevoelig voor uw bliik van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innige dank.




