MET  DANKBAARHEID DENKEN WIJ TERUG
AAN HET SCHONE LEVEN VAN

Amaat Constant RASSAERT

Hij zag het eerste levenslicht op 18 september 1879
te Nederbrakel waar hij door het H. Doopsel in de
kerkgemeenschap werd opgenomen.

In 1907 stichtte hij een kristelijk gezin samen met
Cecilia Constantia DE BONDT

Hij vestigde zich als drukker te Grimbergen en
won het vertrouwen en de genegenheid van de
gehele bevolking, hij was een figuur geworden die
haast niet meer weg te denken was uit het gemeen-
schapsleven van de parochie.

Hij beschouwde de arbeid niet als een straf maar
als een levensopgave en vond er zijn dagelijkse
vreugde in. Hij wist dat de volledige inzet van al
zijn talenten en krachten ten goede kwam, niet
alleen aan zijn gezin, maar aan de gehele samen-
leving.

Ook toen de avond van zijn leven gekomen was en
hij terecht mocht rusten na een gevuld en arbeid-
zaam leven, was het zijn grootste geluk onder mede-
mensen te mogen zijn en aktief met alles te blijven
meeleven.

In 1962 moest hij voor altijd afscheid nemen van
zijn goede en zorgzame echtgenote, maar hij aan-
vaardde dit verlies met overgave en geloof, hij was

er vast van overtuigd dat de mens uiteindelijk
bestemd is voor een eeuwig geluk. Hoewel hij
steeds bereid was om naar dit eeuwig geluk over
te gaan, was hij zeer dankbaar tot op zo’n hoge
leeftijd bij zijn kinderen en kleinkinderen te mogen
blijven en was hij fier zijn eerste achterkleinkind
nog te mogen begroeten.

Hoe waren we allen getroffen door de wijze waar-
op hij zich voorbereidde op de dood, hoe hij vol
overgave het ziekensakrament ontving en zijn han-
den, waarmee hij zo hard heeft gewerkt en waarmee
hij zoveel goed heeft gedaan, liet zalven als een
definitieve toewijding aan zijn Schepper.

Op zondag l=tare - de zondag van het kristelijk-
blij-zijn - is voor hem die eeuwige heerlijkheid
opengegaan. Terwijl hij in volle bewustzijn zijn
ogen onophoudelijk op het Kruis van Kristus
gevestigd hield is hij zacht van ons heengegaan.
Wij geloven dat deze zondag een eeuwigdurend
“leetare™ voor hem is geworden.

Dankbaar voor dit alles hebben wij in de parochie-
gemeenschap van Grimbergen, op donderdag 16
december 1971, een plechtige eucharistie gevierd,
waarna we hem begeleid hebben naar zijn blijvende
rustplaats.

De familie dankt U voor Uw kristelijke deelneming




