Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden
Je hebt het met veel moed gedaan.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden.
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?

Bid voor de zielerust van

MEVROUW

Germaine, Clarisse
RASSCHAERT

weduwe van de Heer Michel VAN BEVER

geboren te Sint-Lievens-Houtem op

19 januari 1915 en godvruchtig overleden in
de kliniek St.-Elisabeth te Zottegem

op 7 augustus 1987.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen

Zacht en rustig is moeder gestorven,
uitgegaan als een kaars,
opgebrand ten einde toe.

Zij heeft haar leven lang getracht
in goede en kwade dagen

haar lot te dragen.

Wie zal de stille moed verhalen
waarmee zij de laatste tijd

de lijdenskelk van haar ziekte
heeft gedronken... !

Heer, onze God,

dankbaar geven wij U moeder terug,

na een leven van zorg en inzet.

Zij leefde in eenvoud en bescheidenheid,
in trouwe dienstbaarheid en groot geloof.
Wil haar nu genadig zijn en aanvullen wat
in haar leven nog ontbreekt Schenk haar de
eeuwige rust in Uw Vaderhuis.

Laat ons, die nu met ons verdriet achterblij-
ven steeds troost vinden in ons gebed en
in de dankbare herinnering aan wat moeder
voor ons betekend heeft en nog betekent.

Eric en Rina MACHTELINCKX-VAN BEVER,
Veerle DOOREMONT,

De families RASSCHAERT, VAN BEVER,
BZURMS en DE FLO,

danken U voor de blijken van innige
deelneming in hun rouw

Begraf en crem. Van Dorpe-Pluym St.-L.-H.
Druk. De Moor-Landrieu, St.-Liev.-Houtem




