Mijn Jezus Barmhartigheid !
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
Sara-Antonia RASSCHAERT
echtgencte van De Heer
CYRIEL VAN DEN BERGHE

geboren te St Goriks-Oudenhove op 9 februari

1894 en overleden te Zottegem Kliniek Dr Gof-

faerts op 5 juli 1973, gesterkt dcor de H. Sacra-
menten der zieken.

Bij het onverwacht heengaan van deze goede

echtgenote en moeder denken we aan de woor-
den die van de dood gezegd worden : «Weest

steeds bereid, want ik zal komen als een dief
in de nacht.»

Door haar christelijke levenswandel heeft onze
duurbare afgestorvene dit beslissende maar on-
verwachte ogenblik vcorbereid. Moedig heeft z'j
haar deel van de zorgen en het lijden in deze
wereld gedragen. Dat de Heer haar lone voor
het goede dat zij deed ; dat Hij haar door onze
gebeden, ten hemel opneme.

Vaarwel dierbare echtgenoot, lieve kinderen,
mijn haastig heengaan heeft u pijnlijk verrast.
Draag moedig de beproeving en voeg dit offer
bij uw vurige gebeden.

Heb dank voor al uw genegenheid. Tot weer-
ziens in de hemel,
Mijn Jezus, barmhartigheid.
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Voor de blijken van genegenheid betoond bij
het afsterven van

Mevrouw
SARA-ANTONIA RASSCHAERT
bedankt U de ganse familie

RASSCHAERT - VAN DEN BERGHE
VAN LIERDE - VAN LIERDE.

Drukk. Van Ruyskensvelde Godveerdegem




