GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS

f

BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

ZOE RATIAU

weduwe van de Heer
JAN-BAPTIEST DE DECKER

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 6 december
1899 en godvruchtig overleden in de kliniek
St. Elisabeth te Zottegem op 25 februari 1986,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de
pauselijke zegen in het stervensuur.

De Heer en Mevrouw Robert De Decker-De Leeuw
Emilienne, kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Julien Van Der Heyden-De
Decker en dochter,

De families Ratiau, De Decker, Cuvelier en
De Roeck,

danken U voor uw deelneming en gebed.

" Geloofd zij Jezus Christus ' : waarom staat dat
gewoonlijk boven een gebedsprentje van een over-
ledene ? - Omdat een kristenmens in zijn leven
van iedere dag : Jezus Christus moet loven en
danken en ' beleven’, samen met en voor zijn
medemensen, opdat wij zo bij het einde van ons
aardse leven met de Heer Jezus zouden verrijzen
tot het nieuwe en eeuwige leven bij God.

' Onze Vader, gij gunt uw gelovigen de vreugde

jaarlijks naar het Verrijzenisfeest toe te gaan :
met een zuiver hart, met meer toeleg op het bid-
den en ruimte zoekend voor de liefde tot de
naaste.
Daarom is de vasten een tijd van groter trouw
aan uw geloofsgeheimen waarin wij zijn her-
boren en eens tot volle wasdom moeten komen
door Christus, onze Heer.”

Beste kinderen en kleinkinderen, mijn aardse le-
ven is ten einde, maar niet mijn Leven, want de
mens is door God geroepen tot eeuwig leven. -
Ik heb een schone, oude dag bij U kunnen door-
brengen : daarvoor ben ik U zeer dankbaar. Wil
dan in dagelijks gebed en in zondagmis bidden
voor mijn zielerust.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

Begrafenisondern. Van Asbroeck




