.I.

TER GEDACHTENIS AAN
DE HEER

Maurice RAUWOENS

echtgenoot van Mevrouw

Martha LEUS

geboren te Bavegem op 29 juli 1925 en godvruch-
tig overleden in de Onze-Lieve-Vrouwkliniek te
Aalst op 12 mei 1981,
gesterkt door de de H.H. Sakramentender zieken.
Lid van de Kerkraad.

Vol deemoed buigen wij het hoofd voor de god-
delijke wilsbeschikking bij het zo vroegtijdig heen-
gaan van onze geliefde echtgenoot en vader. Hoe
ondoorgrondelijk zijn toch Gods raadsbesluiten.
Een man vol levenskracht en dynamisme wordt
almeteens uit zijn gelukkig gezin weggenomen
en door een pijnlijke ziekte aangetast.

Noch wetenschap noch toewijding mochten baten
om dit leven te redden. Alles werd ondernomen,
maar tevergeefs, volgens menselijke berekening.
De Heer heeft dit kort maar toch zo verdienste-
lijk leven als een rijke gave teruggenomen. Hij
is steeds een liefdevolle echtgenoot en goede
vader geweest. Hij leefde immers voor zijn gezin.
Op het werk was hij een voorbeeld van stipt-
heid en werkzaamheid. Hij was een ware vriend
van zijn patroon en collega’'s. Gedurende meer

dan twintig jaar was hij een gewetensvolle Schat-
bewaarder van de Kerkfabriek en steeds verde-
digde hij eerliik de belangen van zijn geliefde
parochie.

Zijn joviaal en opgeruimd karakter verwierf hem
de genegenheid van vele vrienden en kennissen.
Zijn laatste levensmaanden heeft hij moedig door-
staan. Met bewonderenswaardige kalmte en ge-
latenheid heeft hij de ziekte aanvaard en uitein-
delijk het offer van zijn leven gebracht in gelo-
vige onderwerping aan Gods Wil.

Lieve echtgenote en familie, ik dank u oprecht
voor al uw zorgen, waardoor mijn lijden werd
verzacht.

Mijn geliefde kinderen, te vroeg moet gij vader
missen, maar de Goddelijke Voorzienigheid heeft
u een goede, kristelijke moeder geschonken. Zij
zal voor u blijven zorgen. Wees haar een steun
doorheen het verder leven.

In geest van gebed blijven wij met elkaar ver-
enigd.

Maria, Moeder van barmhartigheid, bid voor ons.

De families:

RAUWOENS, LEUS, WYNDAELE en
EECKHOUT,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. De Brauwer-Van Audenaerde, Bavegem




