Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft
voor zichzelf ; of we leven of sterven, de Heer
behoren wij toe. (Rom. 14-7.)

1.

Herinnering aan

GILBERT REDANT

echtgenoot van
Agnes VAN DAMME

geboren te Aaigem op 10 augustus 1909
en godvruchtig overleden te Hofstade
op 18 februari 1984,

gesterkt door de H. Sacramenten van
de Zieken in extremis.

Mevrouw Agnes REDANT-VAN DAMME,
kinderen en kleinkinderen,

de families REDANT, VAN DAMME,
VAN CAUTER en VAN DEN BERGHE,

danken u voor uw blijken van
deelneming en voor uw gebeden.

Begraf. Camiel Van Caekenberghe, Hofstade.
Druk. Huis De Cock, Dorp 3, Hofstade.

’* Postmeester, wilt ge mij eens een plezierke
doen...” - een uitspraak uit zoveel monden
die nu nog blijft naklinken. Ja, altijd stond hij
klaar en kon op hem gerekend worden. Zeer
talrijk zijn de vrienden, ook in even zoveel
verenigingen, want niet alleen was hij uiterst
plichtsbewust en gewetensvol in zijn werk en
in alle taken, met inzet en temperament, ook
genoot hij, als een echt mens, graag met volle
teugen van het leven. Hij hield van gezelschap
en zijn humor had hij tot op het laatst niet
verloren.

Zo was Gilbert, zo was vader.

Vader, wij die weten hoe graag gij ons gezien
hebt, hoe hard gij samen met moeder voor ons
gewerkt hebt, onvermoeibaar, graag hadden we
u voor alles nog eens willen danken.

Maar woorden zijn ongepast

en woorden komen te laat. Altijd !

Lieve man, lieve vader,

uw heengaan was te plots,

te vroeg,

te onvermijdelijk.

Liefste innige herinnering,

met ons ganse hart blijven we bij u,
onvervangbaar, onuitwisbaar,

tot het uur

dat ook ons hart ophoudt met kloppen.




