Aandenken aan
Mevrouw

Martha REDANT
weduwe van de Heer Omer VAN DE WEGHE

Geboren te Haaltert op 9 juli 1907 en
godvruchtig overleden in het St-Jozefrusthuis te
Haaltert op 21 juli 1994.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

"Dank u meneer !"

Zelfs op het einde, straalde
onze meter Martha, met deze mooie woorden,
die warme gloed van dankbaarheid uit.

Zij, altijd, een edele, in-goede vrouw,
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder.

Zij, die eindeloos afscheid leek te nemen,
heeft het in alle sereniteit gedaan.

Dank u, daarvoor.
Dank u, God, voor meter Martha.

Werner en Gudrun.

Voor uw aanwezigheid en gebed danken U :

De families Redant, Van de Weghe, Van Durme
en De Schutter

Dank aan direktie en personeel van het
rustoord St.-Jozef te Haaltert

Begr. De Ras Drukk. Godewein




