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Dit weze U een aandenken en een
uitnodiging tot gebed voor

MEVROUW A% ¢
VICTORINE REDANT “
weduwe van

Raymond TORREKENS

geboren te Denderleeuw op 28 augustus 1904 en

/

godvruchtig overleden te Zottegem op 10 februari
1993, voorzien van het Sacrament der zieken.

Haar kinderen en familie danken U

voor uw medeleven en uw gebed.

Hemelse Vader.

Wat moeder U de laatste tijd zo vaak gevraagd
heeft, hebt Gij haar thans gegeven. Uw eeuwig
raadsbesluit en haar verlangen komen onze droef-
heid milderen.

Voor ons is dit afscheid pijnlijk, ook al hebben
we haar zeer lang in ons midden mogen behouden.
We bidden U, geef moeder onverwijld de vreugde,
vader en Paul en de velen die haar lief waren
terug te zien.

Tijdens haar leven heeft ze zich tenvolle ingezet
voor haar gezin en voor de medemens. In stille
trouw en eenvoudige uiting heeft ze haar geloof
beleefd.

Wij moeten nu verder leven zonder moeder in ons
midden, met de opdracht haar schoon voorbeeld
na te volgen.

Van bij U, hemelse Vader, zal zij ons biddend
blijven volgen tot ze ons hierboven mag verwel-
komen in Uw Rijk van eeuwig geluk.

Help ons haar en vader levendig te houden in een
dankbare herinnering en een vroom gebed.
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