Heer, wees zijn Ziel genadig.

+
ZALIG AANDENKEN AAN DE HEER

HENRI REGAERT

Weduwnaar uit 1e huwelijk van Mevrouw
VALERIE-MARIE DE RIDDER

Weduwnaar uit 2e huwelijk van Mevrouw
MARIA-CLEMENCIA DE BO

Geboren te Michelbeke de 9 december 1877
en godvruchtig overleden te Zottegem, de 4
februari 1968, gesterkt door de H.H Sakra-
menten van de zieken en de Pauselijke zegen
“In Articulo Mortis”.

Door verval van krachten is hij gestorven in
een gelukkige ouderdom en op gevorderde
leeftijd. Doch de hoge ouderdom is een ere-
kroon die op de weg van de gerechtigheid
gevonden wordt.

Wat is het aardse leven, dat men er zich voor
altijd wil aan vastankeren ? Is het niet als
een boottocht, waarbij men rusteloos zwerft,
tot men eindelijk de rust vindt en voor goed
kan aanmeren in de hemelse thuishaven.

Teergeliefde kinderen en kleinkinderen, ook
voor mij is nu het uur van scheiden geslagen,,
t is het uur van diep menselijk lijden, ‘t is
ook het uur van Gods H. Wil. De dood zal

mijn lichaam voeren naar het graf, maar mijn
ziel blijft ongedeerd. |k dank U voor de goede
zorgen waarmede gij mij steeds hebt omringd
Ik bid om verdere steun voor U... bidt gij
voor mijn zielelafenis ; zo wordt onze liefde
eeuwig in de Heer. - Tot weerziens in het
Hemels Vaderhuis.

Beste familie en wvrienden, bij het graf is
alleen geestelijke hulp van kracht, daarom
nog een enkele gunst, gedenkt mij in uw ge-
beden en H. Missen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mejuffer Cecile Regaert,

De hr en mw Albert Regaert-Van der Linden
en kinderen,

De hr en mw Albert Van Helleputte-Regaert
en kinderen,

De famillies Regaert-De Bo - Slots en Roos.

danken U wvoor uw blijken van medevoelen.

Schautteet & Zoon - Zottegem.




