Ik verlaat diegenen die ik bemin

en vervoeg diegenen die ik heb bemind.
Aandenken aan

MEVROUW

Rachel REGAERT

weduwe van Albert VAN HELLEPUTTE.

geboren te Michelbeke op 8 april 1920
en thuis onverwacht overleden op 22 juli
1992, in extremis gezalfd met de H. Olie.

Snel en schichtig als de bliksem werd je
uit ons midden gerukt. Dat zijn van die
gebeurtenissen waarop niemand vat heeft, noch
tijd, noch status. Wij kregen zelfs de kans niet
behoorlijk afscheid van je te nemen. Wij waren er
niet op voorbereid, wat ons leed nog grenzelozer
maakt.

Mama, je was een zo kranige vrouw. Het
boegbeeld van het gezin, moedig, geduldig en
boordevol energie. Iedereen heeft je altijd
gekend als een bezige bij.

Je had het voorrecht van de simpele
dingen te genieten. Je was gauw tevreden met
een kleine attentie, en gaf het duizendvoud
terug in liefde en warmte. Wij mochten altijd op
je rekenen.

Je mopperde nooit, je kloeg nooit en in
moeilijke momenten zocht je toevlucht tot O.L.
Vrouwke, voor wie je een buitengewone verering
koesterde.

Je was z6 positief en optimistisch
ingesteld dat je weerstand bood aan alle
tegenslagen die deel uitmaken van een
mensenleven.

Dat alles maakt het afscheid nemen nog
mateloos moeilijker . . . .

Wij weten dat je gelukkig bent
daarboven bij papa, en uit jouw vreugde putten
wij sterkte.

Tot weerziens mama en papa !

Jullie kinderen.
de families REGAERT - DE BO - VAN
HELLEPUTTE en VAN DEN NOORTGAETE

danken U voor christelijk medeleven en gebed.
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Mama, we zullen je missen
bij het ochtendgloren

en bij de avondstond

maar omdat je zo hoopvol
en moedig was,

willen wij het ook zijn.




