Wie zijn taak als mens vervulde
in dit leven, hem zal God zijn vriendschap
en zjn liefde geven. (Kerklied)

-I.

Dankbaar aandenken aan

Pieter, Joseph REMORY

weduwnaar van Angéle Matthijs
en van Germaine Matthijs,

geboren te Aspelare op 29 mei 1905

en godvruchtig overleden te Geraardsbergen
in de H. Hartkliniek op 28 mei 1990,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families

REMORY, MATTHI]JS,
COPPENS, DROESBEKE

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Namis : zondag 1 juli 1990 om 10. 30 u.

Jozef was een man wuit één stuk met een
ijzeren wil. Een man met een gouden hbart,
bereidwillig om iedereen te belpen. Een
man met een diepe geloofsovertuiging. Gods
wil was steeds het richtsnoer wvan zijn
handelen.

De krom gewerkte handen liggen nu in
rust gevouwen, en de vastberaden trek rond
2ijn mond is verzacht tot een late milde
glimlach.

Mijn liefste kinderen en kleinkind, ik beb
steeds getracht eerlijk, werkzaam en plichts-
getrouw te zijn. Ik beb van God en van de
mensen gehouden. Ik ben altijd gelukkig
geweest.

Trek die lijn voort in uw eigen leven en
houd de herinnering aan mij levendig in uw
bart en in uw geweten.

Heb dank gij allen familieleden en buren
voor uw genegenheid en elke blijk wvan
vriendschap.

Blijf mij gedenken in uw gebeden.

Rouwleiding bvba ” RAOUL ”, Brakel
Drukk. Devieeschouwer en zonen, Brakel




