Heer, geef hem de eeuwige rust
En dat het eeuwig licht hem verschijne!
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Het leven van de mens is een aaneenschakeling van
kommer en zorgen, doch de Allerhoogste heeft dit
leven met kwellingen vermengd om ons langzaam
aan er van te onthechten en ons het ware toekomende
leven te doen betrachten. (H. Ephrem)

Wat is hij gelukkig en wijs die leeft zoals hij wenst
bevonden te worden in het uur van zijn dood.

(Nav. v. Chr. 1,25)

Hij was door iedereen bemind binst zijn leven, hij
zal door allen betreurd worden na zijn dood.

(Job, 1,3)

Zijn goedheid, zijn eenvoud, zijn onvermoeibare
werkzaamheid, zijn toewijding aan het geluk van de
zijnen hadden het hart gewonnen van zijn huisgeno-
ten en van allen die met hem in betrekking kwamen.
Nu wij hem in deze blijde eerste dagen van ’t nieuwe
jaar voor een laatste maal naar de kerk vergezellen,
schreit in ons de pijn van het afscheid.

Vaartwel, beminde echtgenote, kinderen en bloed-
verwanten, ik bewaar een zoet aandenken aan uw
aangename omgang, uw genegenheid en zorgen. Laten
wij verenigd blijven in het gebed en het H.Misoffer
en eens zal ons gezin weer samen zijn om nooit meer
te scheiden.

Barmbhartige Jezus, geefhem de eeuwige rust. (300 d.)

Uitg. B.Vanderzwalmen, koster, St M.-Oudenhove

De familién REMY, BETTESONE, VAN OYCKE, DE GEETER

danken U van harte voor de blijken

beden.

ming in rouw en ge

van deelne




