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Francies-Richard RENAER

echtgenoot van Mevrouw
MARIA DE TURCK
Erelid van de Bond van het H. Hart.

Geboren en gekerstend ten jare 1896 op 22 de-
cember te Steenhuize-Wijnhuize, stichtte hij een
kristelijk gezin om vader te zijn van drie kin-
deren en samen met zijn vrouw een kristelijk
leven te lijden. O. L. Heer riep Hem terug op
22 september 1969 te Ophasselt, nadat hij ge-
sterkt was door de H. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Broeders,

Zijt gij niet met Kristus ten leven gewekt?
Zint dan op het hemelse, niet op het aardse.
Zoekt wat boven is... daar waar Kristus zetelt
aan de rechterhand Gods.

Deze woorden van St. Paulus vonden hun bele-
ving in het leven van deze vrome echtgenoot en
vader welke thans van ons is heengegaan. Dit
ideaal heeft hij niet alleen voor zichzelf ver-
wezenlijkt, Hij heeft het, in samenwerking met
zijn trouwe echtgenote, ook bewerkstelligd in het
leven van zijn kinderen, schoonkinderen en klein-
kinderen. Hij weze erom geprezen en geloofd.

Daarom, liefste vrouw en kinderen, weet ik dat
gij mijn gedachtenis diep in uw hart zult be-
waren. lk vertrouw op uw regelmatig gebed. En
mocht ik u soms iets misdreven hebben wil dan
ook voor mij vergiffenis afsmeken.

Vaarwel, familieleden, vrienden en kennissen.

Heb dank voor uw vriendschap. Bidden wij
men voor een blij weerzien in de Hemel.

Heer geef hem de eeuwige rust.

De families Renaer, De Turck, Corryn,

Machtelinckx en Van Den Noortgate,

zeer gevoelig voor de blijken van
innige deelneming en getroost door
uw gebeden, danken u van harte.

sa-

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.




