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1k ben de Verrijzenis en het leven.’

b
GEDENK IN UW GEBED
MEVROUW

Maria-Odilla RENAER

Echtgenote van Mijnheer
ALBERT DE RUYVER

geboren te Herzele op 28 april 1885 en god-
vruchtig overleden te Steenhuize op 4 januari
1966. Gezalfd met het sakramentvan de zieken en
gesterkt door het sakrament van de stervenden.

Lid van de Boerinnegilde.

Moederis niet meer. Reeds enkele dagen voel-
de zij dat het einde stilaan naderbij kwam. Zelf
nodigde zij de priester uit om haar de steun van
de Heer mee te delen: aandachtig volgde zij de
gebeden en de toediening van de H. H. Sakra-
menten; zij werd gezalfd met het H. Oliesel;
daarna ontving zij de Heer in het sakrament van
de heengaanden. Toen kwam er rust over haar...
Zij voelde zich gelukkig ondanks de kwellingen
van de laatste dagen... Toen was zij klaar om
samen met de Heer de eeuwigheid binnen te
gaan.

Laten wij nu neerknielen voor de Heer en
bidden: Almachtige God, Heer van leven en
dood, wil deze liefdevolle moeder en toegewij-
de echtgenote het honderdvoudig loon geven
dat Gij beloofd hebt aan allen die U volgen.

Wil haar opnemen aan uw feesttafel en haar de
ware vreugde schenken voor eeuwig.

Dierbare Echtgenoot, U zult mij niet meer
zien; toch blijf ik in gedachten met U verenigd.
Lange jaren hebben wij samen geleefd en ge-
werkt; onze liefde kan door de dood niet ver-
broken worden.

Beste Kinderen, gij weet dat ik er niet van
hield elke dag van gedachten te veranderen.
Tracht standvastig te zijn gelijk ik het U heb
voorgedaan... Ik hoop dat gij aan mij een hou-
vast hebt gehad. Van harte dank ik U voor uw
warme genegenheid die op een uitzonderlijke
wijze tot uiting kwam vooral de laatste dagen
van mijn leven. Blijft trouw aan God en weest
bekommerd om de anderen. Draagt vooral zorg
voor vader die uw steun nodig heeft.

Beste familieleden en kennissen. Laten wij
met mekaar in kontakt blijven langs het gebed.
Tot weerziens bij de Heer.

Uw gebed strekte de ziel van onze veel ge-
liefde overledene tot voordeel; Uw deelneming
was voor ons een ware troost.

Daarom danken U:

Heer Albert DE RUYVER, kinderen en klein-

kinderen,
_ De families RENAER, DE RUYVER, DE MEDTS
en DE RIDDER.

Uitg. Galle, Steenhuize
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