Gedenk hem die ons is voorgegaan
in de dood 1!

t

Gedenk in uw gebed en offer
de zie!

van Mijnheer

Gustaaf RENDERS

echtgenoot van Mevrouw
MARIA DE PAEPE

geboren te Appelterre, de 20 maart 1903
en aldaar godvruchtig overleden, de 27
april 1969. Gesterkt door de HH.
Sakramenten.

Hij was een eenvoudige en beminde
man bij allen die hem leerden kennen.
Zijn leven was getekend door het plichts-
bewust volbrengen van zijn dagelijkse
arbeid. Want hierin toonde hij zich een
voorbeeld voor velen en bouwde hij aan
de toekomst van zijn nakomelingen.

God is barmhartig en goed en niemand
die bemind heeft, naar het voorbeeld van
Onze Heer Jezus Christus, zal troosteloos
achtergelaten worden.

Dierbare echigenote en kinderen, ver-
geet mij niet in uw gebeden. Bewaart in

uw hart de gedachtenis aan mij. Helpt
elkaar en leeft gelukkig. Hebt dank voor
uw liefde en genegenheid. God zegene
en beware U allen in zijn grote liefde en
barmhartigheid.

Uw gebed was een steun voor de
overledene en uw oprechte deelneming
een ware iroost voor ons. Daarvoor
danken U :

Mevrouw Gustaaf RENDERS-DE PAEPE ;

Mijnheer en Mevrouw Gustaaf DE NAUW-
RENDERS

Mijnheer Luc DE NAUW ;

De families : KRENDERS, DE PAEPE,
LAUWERIER en MODDERIE.

Drukwerken Van Der Poorten Jos., Eichem




